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 Het leven zoals het was 
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De Mechelsesteenweg met de dranken- 
en sigarenwinkel van Mon Adriaens en 
zijn vrouw Wiske Huyghe. 

Rechts zien we het huis Liekens, 
een kruidenierswinkel die later 
ook een tijdje als ijsfabriekje 
dienst deed. 

Aan het begin van de Dorpsstraat 
aan het Wouters Lefebvreplein 
zien we rechts het snoepwinkel-
tje van Verhoeven.  
Verderop was de vloerwinkel van 
Van Lerberghe en het huis Sollie 
met kachels en butaangas. 

Winkel De Welvaart aan de Mechelse-
steenweg (ca. 1965 en 1976) 

De brouwerij van de gebroeders Van Roey werd in 1782 gesticht. Ze was 
gelegen op de hoek van de Mechelsesteenweg en het huidige 
W.Lefèbvreplein en reikte tot in de huidige Keizerstraat.  

Jan Jacobs en Peter De Coster waren de eerste brouwers. Later kwam de 
brouwerij in handen van de familie Boelpaert en werd vervolgens overgeno-
men door de familie Van Roey-Slachmuylders  

In 1914 tijdens het begin van de eerste wereldoorlog werd een groot deel 
van de gebouwen verwoest. Enkel de gekanteelde muur en de houten poort 
naast Restaurant Cambrinus bleven gespaard.  Ondertussen zijn ook deze 
delen van de brouwerij verdwenen. 

De Dorpsstraat rond 1950. Vooraan op de foto 
staat de auto van garnierder Julien Thys, die later 
ook een behang- en schilderwinkel opende.  Ver-
derop staat de auto van bakker Jozef Moeremans 
klaar om aan zijn ronde te beginnen. 

De Mechelsesteenweg met rechts 
de kruidenierswinkel van “Fieke” 
de Smedt waar men net de koop-
waren aan het uitladen is. 

Het Wouters Lefebvreplein (de 
vroegere Guido Gezellestraat) met 
vooraan het statig herenhuis van 
de brouwersfamilie Van Roey. 

De coöperatieve Zuivelfabriek Sint-Jozef, beter gekend als de “Melkerij van 
Blaasveld” werd honderd jaar geleden, op 8 juni 1907, opgericht met als 
voornaamste bedoeling “het bewerken van melk, het vervaardigen van boter 
en kaas, het verkopen van deze voortbrengselen en van de onderprodukten 
der melk en voorts alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat 
met de melknijverheid, zoals fokkerij en mesting van vee”. 

De Zuivelfabriek beschikte tijdens de jaren vijftig over een paar vrachtwa-
gens en over camions van derden die dagelijks melk ophaalden in Blaasveld, 
Heindonk, Tisselt, Willebroek en Breendonk, in Ruisbroek, Eikevliet, Kapelle-
op-den-Bos, Heffen, Leest, Hombeek, Battel en Mechelen 

Aan de overzijde van de zuivelfabriek lag de herberg De Melkerij, waar de 
boeren terwijl ze moesten wachten op de verse melken hun tijd doodden 
met het keuvelen bij een biertje of een borrel.De herberg was later ook het 
lokaal van de schuttersvereniging Recht voor de vuist en van de Rallyclub De 
Veertienbunders. 

 

Blaasveld was tot in de 20ste eeuw vooral een 
landbouwgemeente met tal van kleine en 
grotere landbouwbedrijven. Industrie was er 
weinig aanwezig, enkel het fabriek van De 
Naeyer zorgde voor werkgelegenheid. 

Toch was Blaasveld een levendig dorp met tal 
van winkels en kleinere bedrijfjes  
zoals de brouwerij De Rode Leeuw of de zui-
velfabriek St.Jozef.  

De meeste van de winkels waren gevestigd in 
het dorpscentrum en langsheen de Mechel-
sesteenweg.  

 

Misschien kennen jullie er nog wel een paar? 

 

Langsheen de Mechelsesteenweg: 

 Drank- en sigarenwinkel van Mon 
Adriaens en Wiske Huyghe 

 Kleermaker De Keyzer-Doms 

 Wagenmaker  de wit 

 Kruidenierswinkel van Fieke De Smedt 

 Pulls en stoffen van Bertha Van De 
Smedt 

 Kleermakersatelier van de Boeck 

 Meubelzaak van Kamiel Schampaert 

 Beenhouwerij van Honoré Hoofd 

 Kruidenierswinkel Huis Liekens ( later 
ook ijsfabriekje & bakkerij) 

 

Op het Wouters-Lefebvreplein: 

 Snoepwinkeltje van Verhoeven 

 Fruitwinkel 

 Vloerwinkel 

 Huis Sollie met kachels en butaangas 

 Bakkerij Moeremans 

 Stoffenwinkel van Talboom-Verbesselt 

 Meubelwinkel van Louis Selleslagh 

 De Smedt leidekker, varkensslachter 
en beenhouwer 

 

In de Dorpsstraat: 

 Schilder en behangwinkel van Julien 
Thijs 

 Bakkerij Moeremans 

 Bakkerij Broothaerts 

 

WINKELS & NIJVERHEID 



CAFÉS EN HERBERGEN  

Zoals in elk dorp waren de cafés en herbergen veelvuldig aanwezig. In het begin van de 20ste eeuw 
telde Blaasveld niet minder dan 67 herbergen. 
Deze hier allemaal opsommen is bijna onmogelijk maar misschien kennen jullie deze nog? 
Café De Veertien Billekes en Café De Vriendenkring op het  W.Lefèbvreplein  
Cafés De Boerenbond & ’t Nieuw Boereken aan de Krekelenberg 
Café en smidse van Gerard De Boeck , café Den Hert en De Rozelaer aan de Mechelsesteenweg 
Café  In de vissersrust, het lokaal van de Palingvrienden In de Broekstraat  
Herbergen Het Truweel, In De Groenen Hoek, De Rode Leeuw, en De Ster in de Dorpsstraat. 

Café de Piston (het huis waar de twee men-
sen staan) was het café van Doms Ludovicus, 
in Blaasveld ook gekend als de witte van Wan 
en Rinne van Trees van de selder. Hij was 
muziekchef bij KF Volharding en zat vaak in 
een hoekje in het café waar hij een muziek-
stuk componeerde terwijl zijn vrouw het café 
openhield. 
Wat verder aan de overzijde lagen de herber-
gen Den Appel en De Roos, waarvan je de 
naam nog terugvindt op de gevel 

Café De rozelaar of in de volksmond 
bij Mie Patteet, kreeg zijn naam door 
de rozelaar die aan de zijgevel groei-
de. Op de foto zien we Delleke van 
Mie Patteet en Charel Marievoet ach-
ter de tapkraan van hun café. 
Achter het café lag een overdekte 
bollebaan en was dan ook het club-
lokaal van De Lustige Bolders. Ook de 
wielerclub De Geburenkring, de Pa-
lingvrienden en het boerenfront had-
den er hun vaste stek en het was de 
plek waar ooit de Rallyclub Veertien-
bunders werd gesticht. 

De Rubenszaal in het begin van de 20ste eeuw en 
een meer recentere foto van de jaren ’70. Hier 
vonden heel wat teerfeesten plaats van onder 
andere de fanfare De Vrienden van ’t Recht, bij-
eenkomsten van de duivenbond en theatervoor-
stellingen van toneelkring Groei. 
Een van de bekendste uitbaters was Sooike van 
Smetjes. Tijdens de Vlaamse kermissen in het park 
van Lefebvre was hij een gevreesd dierentemmer. 
Begin jaren ‘80 werd de feestzaal gesloten en 

werd ze tot jaren ’90 gebruikt als verkoopzaal van 

brocante en tweedehandsmeubelen. 

De meeste cafés waren langsheen de Mechelsesteenweg gevestigd.  
Herberg Salle de Paris lag naast de pastorij. Dit café had ook een danszaal en 
tijdens kermissen en feesten werd er stevig gedanst en gevierd. Later verander-
de de naam naar café De Sportvriend en was onder andere een tijdje het club-
lokaal van de fanfare Volharding.  Later werd dit het Frituur Maurice en onder-
tussen vestigde optiek De Leener zich in het pand. 
Een beetje verder lag Café Bruin de Beer (vroeger in de volksmond gekend als 
“bij den bittere”). Het was het stamcafé van meerdere verenigingen. Zo hadden 
de Blaasveldse carnavalvereniging “Blaasveld leeft en laat leven”, FC Blaasveld, 
zaalvoetbalclub Blaasveld en BBC Blaasveld er hun vaste stek. Ondertussen is dit 
de het eet- en ijssalon van Olle Bolle. Aan de overzijde op de hoek van het 
W.Lefebvreplein en de Mechelse-steenweg, ligt nog steeds Cambrinus (vroeger 
het café en nu restaurant).  

Op de hoek van de Mechelsesteen-
weg en de Bezelaerstraat vond je 
het café Het Nuchtere kalf uitge-
baat door Jomme Rottiers die ook 
handelde in pasgeboren kalveren. 
Het café staat er nog steeds hoe-
wel het regelmatig van naam is 
gewijzigd zoals café DO-RE-MI, In 
De Kaberdoes, ’t pallieterke, Hof 
van Blaesvelt en ondertussen De 
Plezante Hoek. 
Aan de overkant op de hoek van de 
Krekrelenberg en Mechelsteenweg 
lag het café ‘Lands Welvaren of 
beter gekend als café Bij de Wel-
lens.    

Wat verder langs de Mechelsesteenweg lagen de 
cafés Witteke en het Kelderken zo genoemd om-
dat men via een trapje toegang kreeg tot het café.  
Later kreeg deze herberg de naam bloemenhof en 
was ooit het clublokaal van de liggende wip-
schutters Recht voor de Vuist. 

Iets voorbij de Bezelaerstraat aan de Mechel-
sesteenweg lag Café De Kroon. Onder ander de 
duivenmelkers De Moedige duif hadden er hun 
clublokaal. Het café veranderde regelmatig van 
naam. Nadien werd het nog  café bonanza, ver-
volgens  dancing Green Puzzle en  café Bel-Azur. 
Het gebouw is ondertussen afgebroken en op de 
plek staat nu 
een apparte-
mentsblok. 

Op de plaats 
waar nu café 
Barbok is ge-
vestigd ston-
den vroeger 3 
woningen 
waarvan 2 

cafés: eerst had je café Op den Hoek. Een van de 
uitbaters was Corneel Neutjens (of Neel van de 
Stakke), broer van Jan Neutjens. Daarnaast in 
Dorpstraat stond café Prinsenhof. Tussen beide 
cafeetjes stond nog een kleine woning. De drie 
gebouwen versmolten later samen tot een café, 
Het Prinsenhof en nu café Barbok. 
 

Kasteel Ten bergh was oor-
spronkelijk de residentie van de 
burgemeesters van Blaasveld. 
Na de dood van Anatole Lefeb-
vre werden het kasteel en park 
verkocht aan brouwerij  
De Splenter (Riva), die het tot 
restaurant Het Seyenhof mo-
derniseerde.  Op de plaats van 
het grote terras verscheen in 
1964 een dancing Riva met 
groot dansorgel. 
Later werd dit brasserie ’t Kas-
teeltje met daarnaast dancing 
Willy’s Moustache. 

Café  Het Withuis (nu De Kannunik)  is één  van 
de oudste cafés van Blaasveld. Nadat het ge-
bouw in 1914 werd vernield werd het in 1914 
opnieuw opgebouwd. De naam withuis verwees 
naar het oude gemeentehuis dat vroeger er 
recht tegenover stond. 



FEEST IN HET DORP 

Blaasveld en feesten is van alle tijden. De kermissen in mei en september, de Vlaamse kermis op 
het kasteel van Lefebvre en de Luisterrijke Jubelfeesten brachten heel het dorp samen.De cafés 
deden in die periode gouden zaken en in de feestzaaltjes van de cafés zoals dat van Salles de 
Paris en de Rubenszaal werd volop plezier gemaakt. 

Vlaamse kermis op het kasteel  
Het kasteel van burgemeester Lefebvre was meer-
maals de plaats voor dorpsfeesten. Zo werd er jaarlijks 
een Vlaamse kermis ingericht waar heel het dorp was op 
uitgenodigd. Het terras van het kasteel werd dan omge-
bouwd tot een gezellige bodega.Hier op de foto zien we 
de “serveuses” van De Vrienden van ‘t Recht op het terras 
van het kasteel tijdens de Vlaamse kermis van 1929. 

Eind jaren ‘70 namen enkelen Blaas-
veldenaars het initiatief om  net als 
vroeger terug een Vlaamse kermis in 
te richten. Het hele gebeuren vond 
plaats om 5 mei 1979, dit maal niet op 
het kasteel van Lefèbvre maar wel in 
de Keizerstraat. 

Op de eerste zondag na 2 mei en op 
de derde zondag van september is 
het elk jaar  kermis in Blaasveld. De 
parking voor de kerk wordt dan het 
feestterrein voor klein en groot 

Blaasveld Kermis  

mei 1964 

Kermis in Blaasveld tijdens de 
wielerkoers in augustus 1972 

Oogstfeesten KAV 
Eind jaren '70 werden er in Blaasveld voor het eerst "Oogstfeesten" 
ingericht door de lagere school (nu de Sint-Jorisschool) samen met 
de Blaasveldse KVLV afdeling. Op de hoek van de Bezelaerstraat en 
de Kasteelstraat werd een grote tent geplaatst op de weide van het 
landbouwersbedrijf van Gerard en Godelieve Schelstraete-Gadeyne. 
De tent werd voor het grootste gedeelte gefinancierd door de Blaas-
veldse zelfstandigen, die in ruil hiervoor, reclamepanelen in de tent 
mochten ophangen. Als men in Blaasveld lekker eten en een pintje 
serveert, lukt het altijd!  
Zo kenden de oogstfeesten een 10-tal jaren een groot succes. De 
KVLV dames zorgden telkens mee voor het lekkere eten: o.a. bief-
steak-frites, pensen met appelmoes en overheerlijke rijstpap bereid 
met dagverse melk van de koeien van boer Vic Bevers.  
meermaals onder elkaar, herinnering worden opgehaald. 

Wat stond er op het programma? Op vrijdagavond startte men 
met een T-dansant voor de jeugd. Zaterdagvoormiddag was er 
een groentemarkt in de tent, waar mensen dagverse groenten, 
recht van de boer, konden kopen. In de namiddag ging er een 
loopkoers door, ingericht met de hulp van de Ruisbroekse atle-
tiekclub. Op zaterdagavond was het "Bal" met orkest, telkens 
voor een bomvolle tent. Later wanneer het grote succes van de 
bals verminderde, werd het bal vervangen door een quiz, die 
zeker ook voor de nodige ambiance zorgde. 

Op zondagvoormiddag had er in de tent een eucharistievie-
ring plaats, waarna enkele jaren "de oogstprocessie" door-
ging. Ons gekende beeld van de aangeklede Christus werd 
op de vrachtwagen van boer Gerard geplaatst en ging de 
processie voor, gevolgd door een tractor met verse oogst-
vruchten en veldbloemen. Volwassenen en kinderen, al dan 
niet verkleed in boerenkleren, stapten achter de wagens 
mee in de processie 

Op zondagnamiddag traden de Blaasveldse gepensioneerden op 
met hun volksdansgroep. Hierna kon jong en oud zich nog op de 
dansvloer uitleven. Er werd gegeten, gezongen, gedanst tot in de 
late uurtjes. Een gezellige tijd! Waarover met enige weemoed nog  

Naar aanleiding van de 900ste verjaardag van 
Blaasveld organiseerden de Koninklijke Fanfare 
De Vrienden van ’t Recht en de gemeente Wille-
broek samen een middeleeuws spekta-
kel. Blaersfelt 1125 vond plaats op 28 en 29 
maart 2025 in de kerk van Blaasveld. Het spekta-
kel was een mix van muziek, vertellingen en thea-
ter, gebracht door meer dan muzikanten, een 
koor en verschillende acteurs allen in historische 
kostuums. Samen brengen ze de twaalfde eeuw 
opnieuw tot leven. 
Een week eerder trok een middeleeuwse optocht 
door de straten met muzikanten, een heks en 
fakkeldragers. 



PROCESSIES EN DE LUISTERRIJKE JUBELFEESTEN  

Tot 1964 trok jaarlijks op de zondag na de 3de mei, de H. Sacramentsprocessies, ter verering van Het 
heilig kruis, door de straten van Blaasveld. Heel het dorp was dan in feest, kinderen sneden papier 
tot snippers, voor de deur werd wit zand gestrooid en overal wapperden vlaggen. 

Tijdens de processie werd het Heilig Sacrament of Allerheiligste in een monstrans op plechtige wijze 
onder een baldakijn  door de straten van het dorp gedragen.  

Alle christelijke verenigingen en schoolgaande jeugd namen aan deze processie deel. De processie 
ging langs verschillende kapelletjes en vertrok aan het W.Lefebvreplein. De processie ging vervol-
gens richting, Dorpstraat, Bezelaerstraat, Mechelsesteenweg, Heihoek met een rustaltaar in de ka-
pel, vervolgens naar de Klaterstraat, de  Mechelsesteenweg met een rustaltaar aan de kapel van 
kasteel Ten Bergh en met de zegening van het allerheiligste en ging dan terug richting de kerk. 

De volgorde van de groepen was vast bepaald. Vooraan liepen de misdienaars met een kruis, ge-
volgd door de mooi geborduurde vlaggen, verschillende heiligen en engelen, de katholieke vereni-
gingen met hun vlag, het vlag en beeld van OLV Vrouw, de fanfare De Vrienden van ‘t Recht, de vlag 
en monstrans met het H.Sacrament, de plechtige communicanten, zangers en misdienaars en ten 
slotte een afvaardiging van de Rijkswacht en inwoners van Blaasveld. 

Kasteel Ten Bergh in 1911 tijdens het Luisterrijk feest, ingericht door de verenigde 
maatschappijen. De Fanfare De Vrienden van ’t Recht, de katholieke kiezersbond en de 
boerengilde sloegen hiervoor de handen in mekaar.  

Een stoet gevormd door maar liefst 63 fanfares, samen met spaar- en leengilden, de 
Melkerij St.Jozef, de Veeverzekering en de oud-wapenbroeders, doorkruiste het dorp. 

Op zondag 13 juli 1930 was Blaasveld opnieuw in feest, 
ditmaal naar aanleiding van de Luisterrijke Jubelfeesten 
die werden gehouden ter gelegenheid van de 100ste 
verjaardag van de Onafhankelijkheid van België en van 
het 100-jarig burgemeesterschap van de familie 
Lefèbvre – Wouters de Jauche. 

Op die dag trok een geschiedkundige stoet “Blaasveld 
door de eeuwen heen” door de straten.   



TONEEL, MUZIEK EN DANS  

De Kon. Fanfare Volharding is de oudste fanfare van Blaasveld en werd gesticht in 1862. 
De eerste voorzitter was burgemeester Wouters de Jauche, nadien opgevolgd door zijn 
kleinzoon Albert Lefebvre. De eerste chef van de fanfare was de heer Janssens, later 
opgevolgd door Jos Clymans. Jos Clymans was  onder meer muziekchef van de harmonie 
bij De Naeyer, muziekleraar en componist van de gelegenheidscantate bij de inhuldiging 
van het monument van De Naeyer. 
In 1884 ontstond binnen de vereniging onenigheid en verlieten verschillende leden de 
fanfare. Ondanks dit feit telde de fanfare toch al snel terug een 40-tal muzikanten en 
wonnen ze tijdens hun lange bestaan meerder prijzen. 
Hun clublokaal bevond zich in café ‘In de piston’ uitgebaat door toenmalige muziekchef 
Louis Doms.In 1955 krijgt de muziekmaatschappij de titel van” Koninklijke” toegekend.  
In 1962 viert de muziekvereniging haar 100ste verjaardag waarop de toenmalige chef 
Louis Doms een eigen eeuwfeestmars componeert.  

De koninklijke fanfare Volharding in 1954.  

KF De Vrienden van ‘t Recht   

Na de onenigheid binnen de fanfare Volharding stichten een aantal leden een nieu-
we muziekmaatschappij.  Zo ontstond de Fanfare De Vrienden van ’t Recht. De 
koninklijke fanfare De Vrienden van ’t Recht ontstond in 1887 onder impuls van 
burgemeester Albert Lefèbvre. Het voorzitterschap bleef lange tijd in handen van 
deze burgemeestersgeneratie.  
De Koninklijke Fanfare “De Vrienden van ’t Recht” vierde op 18 juni 1987 haar 100-
jarig bestaan  en bestaat ondertussen bijna  140 jaar.  Met 40 muzikanten en een 
uitgebreide jeugdwerking is de toekomst verzekerd. 

Volksdansgroep Vrij en Vrolijk 
Vrij en vrolijk was een van de onderafdelingen van KBG (Kristelijke 

Bond van Gepensioneerden). De volksdansgroep werd opgericht in 

1985 naar een idee van toenmalig voorzitster Joanna De Win.  In 

1995 telde de groep een 30-tal leden. 

Toneelkring Groei 
Het idee, een gemengde toneelkring te stichtten is ontstaan op nieuwjaarsdag 
1936 tussen het duo Albert Van Breedam en Paul Schelkens. Op de eerste 
algemene vergadering van 11 september 1936 werd de keuze gemaakt van 
het eerste stuk dat men zou spelen: "De Geldman van Geerlaar", door Jac. 
Ballings.  

Eerste spelleider werd Jos Van Den Bulck uit Willebroek. De eerste opvoerin-
gen vonden plaats op 22 en 29 november 1936. De toenmalige lokaalbaas 
Willem Goossens timmerde de scène op en Honoré Hoofd als eerste voor-
zitter zorgde voor de publiciteit. Met de toegangskaarten om wat in de to-
neelkas te krijgen werd van deur tot deur gegaan. Kaarten voor de 1ste rang 
kosten 5 fr. die van 2de rang 3 fr. Werklozen betaalden 4 en 2 fr. Het eerste 
optreden bracht een winst op van 210,25 fr. waarmee Herman De Ron als 
secretaris en Louis Bernaerts als kassier verder aan de slag konden. Later kwa-
men de moeilijke oorlogsjaren maar zelfs dan werd er meerdere malen opge-
treden en de winst ging naar winterhulp en het pakket van de soldaat. In 1944 
werd het lokaal getroffen door een V1-bom. Na de oorlog onder regie van 
Louis Bernaerts, Herman De Ron en Constant Feremans werd "Groei" in de 
omliggende gemeenten een zeer populair toneelgezelschap. Bovendien orga-
niseerde Groei nog "Bonte Avonden" met het gastorkest van de Flierefluiters 
onder leiding van Albert Schampaert.  

 

In 1966 vierde "Groei" haar 30 jarig bestaan. Op dat moment hadden ze reeds 
105 opvoeringen achter de rug en 50 verschillende stukken gespeeld. Ook 
werd later een speciale opvoering ingelast in Heffen ten voordele van de ge-
troffenen van de overstromingsramp die in 1953 ons land teisterde. Op het 
moment van hun 3O-jarig bestaan in 1966 kende de toneelkring heel wat ver-
dienstelijke leden. Werden door het bestuur speciaal vernoemd: Fierens Rein-
tiens Jeanne, De Smedt-Eeraerts Angelle, Emmanuel Fierens als medestichter 
en scènebouwer, Jan Van Aken en Albert Van Breedam op dat moment 30 
jaar bestuurslid, met 35 jaar toneelleven en 42 opvoeringen in 70 verschillen-
de stukken op zijn palmares. Voor Groei presteerde hij op dat moment 105 
opvoeringen in 50 stukken zonder onderbreking. Hij kreeg daarvoor de zilve-
ren medaille “Kroonorde". Ook de techniek kreeg veel aandacht bij de respec-
tievelijke uitvoeringen.  

Leonard Van Opstal, maakte voor elke opvoering een speciale studie omtrent 
licht en geluid. Een grote inbreng in het gebruik van heel wat scènemateriaal 
gebeurde door Jan Maes die tevens instond voor de typering van de acteurs. 
Tijdens de zomermaanden werden lessen in uitspraak geoefend voor de ac-
teurs van Groei onder leiding van Jozef Verhavert .  

In 1966 op het moment van hun 30 jarig bestaan telde Groei 53 leden. Op 13 
november 1966 bracht Groei als toneelwerk voor hun viering het stuk:"Sloep 
zonder visser" op de planken. Van het latere gezelschapsleven van GROEI, 
vonden we spijtig genoeg verder niets meer terug in de geschiedenisboeken 
van Blaasveld. 

Op de foto zien we leden van de 

toneelkring tijdens een van hun 

opvoeringen 

De socialistische Muziekmaat-
schappij Verbroedering werd ge-
sticht in 1923 met als eerste voor-
zitter Jaak de Vleeschouwer.  
Zij repeteerden in het Volkshuis 
van Blaasveld. 



SPORT EN SPEL 

Dat Blaasveld ook een sportieve gemeente is bewijzen de vele sportclubs die er waren. 
Je kon er kegelen of bolderen, biljarten, basketballen volleyballen en voetballen. Er waren tafelvoetbalclubs, wielerclubs, 
de duivenbond De Moedige duif,  vereniging voor liggende wip “Recht voor de vuist, Ruiterclub Olympia en de rallyclub 
Veertienbunders.  

De lustige bolders 
De halvebolmaatschappij ‘De lustige bolders’ werd in 1891 gesticht in het lokaal van 
café De Rozelaar. Zij speelden een soort krulbol met halve houten bollen. Achter het 
café was een overdekte bollebaanen het café zijn ondertussen al lang verdwenen.  
Tijdens het teerfeest droegen de leden allemaal een bolhoed, symbool van een hal-
ve bol.  Op de foto zien we de laatste bolders tijdens het 75-jarig bestaan van de 
vereniging in 1966. 
 

Vollebalclub Msiks 
Meer dan 60 jaar geleden, rond 1965, ontstond “M.Siks” uit de jeugdbeweging van 
Blaasveld. Onder impuls van enkele jonge volleybalfanaten die hun lievelingssport 
beoefenden in de oude parochiezaal van Blaasveld ontstond een echte volleybal-
club. De clubnaam Msiks werd door hen bedacht, uit de Latijnse uitspraak ‘Mens 
Sana in Corpore Sano’, die ze hoog in het vaandel droegen.  
Aanvankelijk speelde Msiks Blaasveld met een dames- en een herenploeg in het 
Katholiek Sportverbond (KKSFB). In die periode had de club nog geen eigen zaal en 
werden de thuiswedstrijden gespeeld in Antwerpen, Mortsel of Mechelen. 
Na een tijd stapte Msiks over naar de Vlaamse Interprovinciale Volleybalbond (VIV) 
om in de provinciale reeksen aan te treden.  
Momenteel heeft Msiks zijn thuisbasis in de Sporthal 
Ter Molen in Tisselt. 

Palingvrienden   
Het Broek was vroeger,  voor het een 
natuurpark werd, een plek waar werd 
gejaagd en gevist.  In de herberg “In de 
vissersrust” die op de plek van de huidi-
ge parking van Het Broek stond,  ont-
stond in 1905 het plan van enkele vis-
sers om een vissersvereniging te star-
ten. Omdat er in die tijd bijna uitslui-
tend op paling werd gevist kwam de 
naam er als vanzelf. Het werden de 
palingvrienden. De vereniging bestaat 
nog steeds, al zijn zij ondertussen uit-
geweken naar Tisselt. 

Wielerwedstrijd met Blaasveld kermis, 1972 

Koningsschieting van de 
schuttersvereniging voor liggen-
de wip “Recht voor de vuist  in 
café De Melkerij. 

Wielerclubs in Blaasveld 
Koers in Blaasveld was altijd een feest. De eerste wielerclub, De Sportvrienden ging van start in 1952.  Later ontstonden er 
twee wielerverenigingen Wielerclub Geburenkring met hun clublokaal in De Rozelaer en de Blaasveldse Wielervrienden met 
hun lokaal in Het Withuis. 
De WC De Geburenkring organiseerde meermaals de grote wielerwedstrijden in Blaasveld. Met voorzitter Albert Van Breed-
am, ondervoorzitter Guillaume Keulemans, secretaris Jan Van Aken en oud-renner Louis Van beneden verliep de organisatie 
van deze wedstrijden steeds feilloos. 
Na het stopzetten van de WSC De geburenkring werd Guillaume Keulemans voorzitter van de Vrienden van de Blaasveldse 

Wielerclub. 

Blaasveldenaar Frans Van Beneden 
mocht de erepalm in ontvangst nemen 

Blaasveld koers in de Dorpstraat jaren’ 80 

 

Guillaume Keulemans, oud-renner en verzorger van  
Stan Huys werd naar aanleiding van zijn 50-jarig carrière in het wielerleven uitgebreid gevierd. 



SPORT EN SPEL 

RFC Blaasveld 
Op 5 maart 1950 werd door pastoor De Roeck het eerste voetbalveld van Blaasveld ingehuldigd maar het is pas in 1954 dat 
een eigen Blaasveldse voetbalploeg werd gesticht. Deze kreeg de naam FC Blauw Wit naar het wasserijbedrijf van stichter 
en voorzitter Rik Janssens. 
Tijdens hun eerste seizoen speelden ze al kampioen maar na enkele jaren hield deze voetbalploeg op te bestaan. 

Het eerste jaar werd er gevoet-
bald in de gewestelijke reserve-
reeks N.   
De eerste officiële competitiewed-
strijd werd gespeeld op 14 sep-
tember 1969 tegen Walem, die 
gewonnen werd met 4-0.  Twee 
doelpunten van Fonske De Don-
der en twee van Polle De 
Vleeschouwer.  Het eerste jaar in 
de reservereeks speelde men di-
rect kampioen en het jaar daarna 
werd men meteen kampioen in 
derde provinciale. 

Op 2 juni 1968 werd een nieuwe voetbalploeg opgericht. Deze kreeg de 
naam FC Blaasveld.  Het clublokaal was gevestigd in café De Ster, gelegen in 
de Dorpsstraat 8.  Dit lokaal werd uitgebaat door Ernest Possemiers (één van 
de stuwende krachten achter het oprichten van de voetbalclub) en zijn 
vrouw Emérance.  De eerste voorzitter was de heer Cools, bijgestaan door 
zijn secretaris de heer Aerts.   
Voetballen deed men op het oude voetbalplein naast de tuin van de pastorij. 

In 2010 verhuisde FC Blaasveld naar het nieuwe com-
plex “De Kebbingen” in de Broekstraat, waar tot op vandaag 
de thuiswedstrijden worden gespeeld. 
FC Blaasveld bleef doorheen de jaren groeien.  Daar waar 
het in 1968 allemaal startte met 1 ploeg, waren er in het 
seizoen ’73-’74 reeds 5  
ploegen in competitie en zijn er momenteel 18 teams die 
wekelijks met veel trots de clubkleuren verdedigen. 

BBC Blaasveldse basketbalclub 
In de jaren 60, toen de basketsport nog helemaal niet gekend was in onze streken, staken enkele jonge liefhebbers de kop-
pen bij elkaar met de vraag hoe er best kon gestart worden met een basketploeg in Blaasveld. 
Jan De Smet, Ludo Maes, Jan De Boeck, Louis van Ingelgem en Leon Van Aken trokken met hun vraag naar de toenmalige 
apotheker Erik Schuermans, di onmiddellijk bereid bleek de kar te trekken. Er zou dus gestart worden met een heuse bas-
ketploeg in onze gemeente. 

Een eerste probleem, naast het financiële 
aspect, was dat er in de gemeente geen 
enkel basketterrein te vinden was. Er diende 
dus al onmiddellijk creatief nagedacht te 
worden.Er werd gestart in het college van 
Kapelle o/d Bos en toen dat niet meer mo-
gelijk was, sloeg de club haar tenten op in 
Battel. Verlichting was geen probleem, er 
waren immers de koplampen van hun au-
to’s, waarmee de spelers het terrein ver-
lichtten Niet echt zoals het zou moeten, 
maar er kon toch getraind worden! 
Nadat de eerste matchen in Battel doorgin-
gen, werd de gemeente bereid gevonden 
een terrein aan de kerk aan te leggen, waar-
op vanaf dan kon getraind en gespeeld. Om-
kleden konden de spelers in het toenmalig 
café Cambrinus, de eigen spelers in de keu-
ken, de bezoekers in het kolenkot…! 

Onder leiding van coach Jef Bogaerts, die maar liefst 9 seizoenen aan het 
roer bleef van de ploeg werden weldra de nodige successen behaald: 1ste 
kampioenstitel in 71, algemeen kampioen 3de provinciale in 73, kampioen 
van 2de provinciale in 76. Resultaat, er werd het volgende jaar gestart in 
1ste provinciale, het hoogste wat de club ooit bereikte.Keerzijde van de 
medaille, er diende uitgeweken naar de Piepel in de Floridastraat in Wille-
broek. Het pleintjesbasket in Blaasveld, waar vele gelovigen na de kerk-
dienst bleven supporteren, bestond niet meer. 
En zoals het met veel clubs uit onze regio gebeurde, die ofwel verdwenen 

ofwel fusioneerden, beleefde ook Blaasveld zijn fusie met Basket Tisselt. 

En toen begon een nieuw hoofdstuk dat resulteerde in het huidige Basket 

Willebroek. 



EEN PLEK VOOR DE JEUGD 

Chiro Instuif  
In het najaar van 1959 werd de toen bijna 16-jarige Lowie Reyntiens tij-
dens een vergadering in het Sint-Romboutscollege aangesproken door 
een leraar en een oudere student. Ze stelden hem voor iets te beginnen 
voor de jeugd van de parochie in Blaasveld. Onder impuls van een pries-
terleraar en een medestudent, tevens Chiroleider van de Elzestraat in 
Sint-Katelijne-Waver groeide daaruit met Pasen 1960 de echte 
“Chirowerking”. De groep kreeg als naam: Chiro Sint-Amandus, de patroonheilige 
van de parochie in Blaasveld. Lowie Reyntiens trommelde enkele leeftijdsgenoten 
op voor zijn leidersploeg. Samen met Karel en Frans Schelkens, Lucien De Rooster, 
Albert Van Ingelgem, Vic Foque, John Borms en Harry De Vleeschouwer vormden zij 
de leiderskring van het eerste uur.  
In korte tijd breidde de groep uit tot 40 leden. 
In samenspraak met de toenmalige pastoor De Roeck werd een houten chalet ge-
bouwd welke drie afzonderlijke lokalen inhield van elk 4 x 4m. De lening moest 
afbetaald worden na het bijwonen van het zondaglof van halfdrie door afgifte van 
het lidgeld. Dan pas werden de sleutels van de lokalen overhandigd. 
In 1961 ging de Chirogroep voor de eerste maal op bivak in Lutlommel met een 50-
tal leden. De groep groeide snel aan en in het 6de levensjaar vertrokken al 120 leden 
mee op bivak. 
Onder impuls van Chiro-nationaal werd na een tijd van vernieuwing in de beweging, 
een meer eigentijdse naam voor de groep gezocht en kreeg de jongenschiro van 
Blaasveld de naam Chiro Instuif Blaasveld. 
Ondertussen bestaat Chiro Instuif al 65 jaar. De gezelligheid elke zondagnamiddag, 
het jaarlijks bivak, spel, sport en kameraadschap blijven tot op vandaag de vaste 
ingrediënten van het hele Chirobestaan.   

Bivakleiding Bouwel 1964 
boven: Frans Schelkens – Lucien De Rooster 
– Proost ad interim Frans Belmans – Louis 
Reyntiens – Harry De Vleeschouwer 
Onder: Karel Schelkens – John Borms – Mi-

chel Van Ingelgem  

Groepsfoto Bivak Instuif– kamp Zillebeke 2022 

Meisjeschiro Vita 
In 1967 trok de toenmalige proost van de jongenschiro Ludo Van Lent, 
samen met Louis Reyntiens, stichter van de jongenschiro St. Amandus, 
door de Blaasveldse straten op zoek naar meisjes als aanvulling van de 
plaatselijke jongenschiro. 
Op 1 mei 1967 werden dan de eerste aansluitingsformulieren  van Chiro 
Vita naar het hoofdkwartier van de Chiro naar Kipdorp in Antwerpen door-
gestuurd. De stichtende namen van groepsleidster Marieke Schelkens, 
Nelly Jenné, Annemie De Kock, Annie Jenné en Rita Van Sevecotte werden 
daarin vereeuwigd. Op 14 oktober van datzelfde jaar sloten ook Carla De 
Donder, Gerda Schelkens en Christiane Van Aken zich aan bij de nieuwe 
leidingsploeg van Chiro Vita.   
Het jaarlijks bivak, de liederen, de formatie, de vlag, het Chiro uniform, de 
leidsterskring, het Christus Koningfeest, het Chirosymbool, de jaarthema’s, 
het afdelingsleven, samen spelen … het gaat allemaal al een heel lange tijd 
mee.  
Eén van de hoogtepunten van het Chirojaar is ongetwijfeld het bivak. 10 
dagen lang met de zomerzon de natuur in. Het eerste bivak van Chiro Vita 
ging door in 1968 in Kapellen tegen Antwerpen. Voortgaande op de eerste 
bivakgroepsfoto uit de oude doos telde Chiro Vita toen ongeveer 25 jeug-
dige meisjes, leidsters inbegrepen.. 
Het eerste heem van Chiro Vita in 1967 was gesitueerd in de oude gebou-
wen van de kleuterschool in De Tuimeling. Vandaag beschikt Chiro Vita, 
dank zij het PC in Blaasveld en het mini-bouwfonds over enkele ruime loka-
len. Door het verdwijnen van het oude KAJ-lokaal dat zij in gebruik hadden 
ontstond een nieuw heemprobleem. Gelukkig werd met veel goede wil en 
constructieve ingesteldheid van alle betrokken partijen naar een positief 
verhaal  gezocht en ook gevonden. 

Eerste groepsleiding Chiro Vita met 
Annie Jenné – Rita Van Sevecotte – 
Nelly Jenné – Annemie De Kock – 
Marieke Schelkens. 
 

Groepsfoto van deelnemers  
1e groepsbivak in 1968 in Kapellen 
bij Antwerpen 

KAJ (Katholieke Arbeidersjeugd) en VKAj  (Vrouwelijk Katholieke Arbeiders-
jeugd)  
KAJ Blaasveld werd opgericht in 1927.  KAJ kende een zeer snelle start onder lei-
ding van haar eerste voorzitter Jef Verhaevert, Jan Potoms als leider van de voor-
kajotters (-17 jaar) en “duivel doel al” Frans Verhaevert. Deze leidingsploeg werd 
al snel versterkt met Maurice Jenné, Bert Verhaevert, Frans Cauwenbergh en vele 
anderen.   
Later bouwde de beweging zich verder uit met een kunst-en toneelkring. 
Opmerkelijk aan de beweging was dat ze zeer sociaal en godsdienstig was gericht. 
Niet vreemd dus dat Frans Verhaevert, Maurice Jenné en Frans Schelkens zich via 
de KAJ geroepen voelden als broeders missionarissen en België ruilden voor het 
toenmalige Kongo. 
Tijdens de oorlogsjaren 1940-45 ontpopt de KAJ zich als een echte jeugdbewe-
ging, niettegenstaande de vele jongeren die vanaf hun 18de werden opgeëist voor 
verplichte arbeidsdienst in Duitsland. 
Na de oorlogsjaren kende de KAJ in Blaasveld een echte doorbraak. Weinigen in 
Blaasveld die geen deel uitmaakten van de KAJ. Als vormingsbeweging hield de 
KAJ maandelijks afwisselend een godsdienstige of sociale studiekring, die steeds 
met veel belangstelling werd bijgewoond. 
Ook sporten zoals atletiek en voetbal kenden een zeer grote bijval. De KAJ maakte 
zelfs een eigen piste van de toenmalige Veertienbunders. 
De afdeling had ook een aantal onderafdelingen zoals Jokers (-17 jarigen), VKAJ 
en JKAJ 

Louis Reyntiens. Stichter Chiro 
Sint-Amandus Blaasveld. 

Jong-Kajotsters tijdens een 

fietstocht naar Elewijt 

VKAJ Blaasveld samen met VKAJ 

Willebroek  en Heffen tijdens 

Tienerklanken (1962) 

Jeugdhuis Stopsel was gevestigd in de voormalige 
Schoolstraat, het huidige Hinxelaar. In 1940 werd 
in de Schoolstraat de eerste steen gelegd van het 
home Jaak De Vleeschouwer. Het home werd ge-
bouwd door de Socialistische partij van Blaasveld 
met als doel een plek te geven aan de jeugd.  
Tot in de jaren zeventig werden er onder andere 
Vlaamse kermissen en crochetwedstrijden georga-
niseerd. 
Later werd het door de stichter en bezieler Henri 

Van Lerberghe omgevormd tot  jeugdhuis Stopsel. Groepsfoto Chiro Vita - laatste kamp  
 Merksplas 2024 



EN NOG MEER VERENIGINGEN 

Blaasveld heeft nog veel meer verenigingen. Zo waren er nog de Volkstuiners, de boerengilde en boerenbond, boerenfront, Davidsfonds Blaasveld, SVV Blaas-
veld (nu Rebelle),  Natuurpark Het broek vzw,. Volgende verenigingen hebben nog steeds hun werking in Blaasveld: de Boerinnenbond (nu Ferm),  Katholieke 
Beweging van gepensioneerde (nu Okra),  Blaasveldse bond van socialistisch gepensioneerden (het huidige S-Plus),  Kristelijke Werknemersbeweging (het hui-
dige RAAK), BGJG (nu Gezinsbond Blaasveld-Heindonk,  Vrouwengilde (Femma), Ziekenzorg Blaasveld (nu Samana) en Natuurgidsen Broekgebieden.   

KBG Blaasveldse Kristelijke Beweging voor 
gepensioneerden (Okra) 
Oorspronkelijke behoorde Blaasveld even-
als Tisselt en Heindonk tot KBG Willebroek.  
In 1963 werd door de toenmalige pastoor 
Van Messem een eigen Blaasveldse bond 
opgericht. Louis Van den eede werd de 
eerste voorzitter.  
KBG kende onmiddellijk succes. Van bij de 
start waren er al een 70-tal leden aangeslo-
ten en amper een jaar later waren er dit al 
155. De vereniging  kende in de jaren ’90 
een ledenaantal van 220 leden. 
Vergaderingen vonden aanvankelijk plaats 
in zaal Den Hert en nadien in de daartegen-
over gelegen Rubenszaal. Later verhuisde 
men definitief naar het  nieuwe Parochiaal 
centrum. 
In 2006 veranderde de naam naar Okra 
Blaasveld.  
Ondertussen bestaat de vereniging reeds 
meer dan 60 jaar.  

Ziekenzorg Blaasveld  (Samana) 
Op initiatief van Mon Huyghe en Pastoor G.Suyckens 
ging op september 1975 Ziekenzorg Blaasveld officieel 
van start.Al van het begin kende de vereniging succes 
en vond al snel verschillende vrijwilligers.  
Buiten de twee  initiatiefnemers sloten ook Maria De 

Maeyer, Martha De Wachter, Anglèle Moens, Constant Cuyt, Wiske 
Smedts, Judith Cools, Maria Talboom, Victor Eggermont, Maria Corte-
beeck, zuster Hortense, Yvonne De Loose, Louis De Buyser en Jef Stal-
deur zich aan.  
Bij een eerste ontmoetingsdag kwamen er slechts 17 bezoekers, maar 
langzaam aan groeide de  vereniging. Dankzij de inzet van onder meer 
pastoor Suyckens en Mon Huyghe, die de eerste voorzitter werd, kreeg 
Ziekenzorg vaste voet aan de grond. 
Maandelijks worden er ontmoetingsdagen georganiseerd in het PC,  
waar vooral de creanamiddagen een grote plaats innemen.   
Zij die niet kunnen komen worden thuis bezocht voor een praatje. 
Verder zijn er als ontspanning ook de gelegenheidsfeestjes zoals met 
Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar, … Ook uitstappen en reizen staan op 
het programma. 
In 2016 veranderde  de naam naar 
Samana.  Ondertussen bestaat de ver-
eniging 50 jaar en zijn met 105 aange-
sloten leden nog steeds actief bezig. 

Bezoek Jean-Marie Pfaff op 15 

Januari 1980 

Samana op uitstap 
Het kernbestuur samen met 
de vlag van Ziekenzorg Blaas-
veld ter gelegenheid van het -
10jarig bestaan. 

In 2000 vierde Ziekenzorg 
Blaasveld hun 25- jarig be-
staan. Op de foto het feest-
vierende bestuur 

De Boerinnenbond  (Ferm) 

In december 1911 is in Blaasveld de boerinnenbond opgericht.  In 1902 werd Blaasveld 
al lid van de Belgische Boerenbond die dat jaar was opgericht en in 1907 is vanuit de 
boerenvereniging in Blaasveld een coöperatieve, samenwerkende melkerij opgericht.  
De vrouwen van de melkleveranciers namen het initiatief om één maal per jaar samen te 
komen voor een koffietafel. De stap naar aansluiting van de Boerinnenbond was een 
klein stap toen deze afdeling in de schoot van de Boerenbond in Leuven op 5 juli 1911 
werd opgericht. 
De boerinnenbond kreeg in 1971 een nieuwe naam Ka-
tholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen. In 2020 
veranderde de naam opnieuw en werd vanaf dan Ferm. 
In 2011 vierde de vereniging haar 100ste verjaardag met 
onder andere een misviering in de Sint-Amanduskerk en 
voor iedereen een receptie in de St-Jorisschool.  
Huidig voorzitter Philomene Van de vondel is amper de 
zesde voorzitter in rij na Marie Lefebvre, Hortense Van 
De Sande, Adèle Van Moer, Josephine Peeters en Aline 
De Prins. De honderdjarige KVLV-Blaasveld telt nog een 
zeventigtal leden. 

KWB (Raak) 

KWB werd gesticht in 1941 tijdens de 2de Wereldoorlog. Aanvanke-
lijk bedoeld als mantelorganisatie van het ACW (algemeen christelijk 
werkersverbond) waarvan de werkzaamheden door de bezetters 
verboden waren. De afdeling van Blaasveld werd opgericht in 1944. 

Vlag van het Christen 

Werkersverbond 

Natuurgidsen Broekgebieden 
Blaasveldbroek is een gevarieerd natuurgebied en be-
staat uit broekbossen, hooilanden en rietvelden. Je kan 
er heel wat planten ontdekken en vogels spotten en 
met wat geluk zie misschien zelf een bever of een otter. 
Wil je meer te weten komen over Het Broek dan is er 

geen betere manier om het Blaasveldbroek te ontdek-

ken met een natuurgids.  

De vereniging Natuurgidsen Broekgebieden gidsen je 
doorheen Het Broek of Broek De Naeyer en organiseren 
regelmatig themawandelingen. Verder beheren zij het 
museum en bezoekerscentrum Scheyvaert waar je alles 
te weten komt over het ontstaan van het broek en de 
fauna en flora die je er vindt.  
Ook voor kinderen hebben zij een aanbod. Gewapend 
met een eigen smartphone gaan ze op beversafari en 
ontdekken zelf waarom de bever het Blaasveld Broek zo 
fijn vindt.  

Samen met Will Tura 
op de foto (1990) 


