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Voorwoord
Beste lezers,

We zijn alweer augustus, ook wel bekend als de oogstmaand. Traditioneel

wordt er in deze maand veel geoogst, vooral zomergroenten en -fruit.

Daarnaast is augustus historisch gezien ook de periode van de

komkommertijd, een term die verwijst naar een periode met weinig nieuws

en activiteiten.

Maar geen komkommertijd in Ten Weldebrouc! We hebben voor jullie weer

een goed gevuld maandblad klaar!

Op de Brielen werd er een heus "1001-nacht" feest gehouden. Op de

voorpagina zien jullie Tinneke Teyssens schitteren als een prachtige

Oriëntaalse buikdanseres.

In deze editie gaan we nog eens dieper in op het grote zomerthema "Italië"

en blikken we terug op het pizzafestijn.

En we koppelen ook de resultaten van onze bevraging terug over wat jullie

vinden van "Ons Weldebrouc".

We wensen jullie alvast veel leesplezier!

De redactieraad

Heb je suggesties of ideeën? Wil je zelf eens een artikeltje schrijven?

Laat het weten aan de redactieraad.

MargoSofie Peggy



Nieuwe bewoners*

• Mariette Van Oirschot Mariette (90), 109B, de Dreef

• Johnny Colin (70), 129B, de Dreef

• Victor Frans (79), 208B, de Bocht

elkom!

* dit is de actuele situatie bij het
ter perse gaan op 23/07

Wist je dat ... *
Wist je dat er maar liefst 15468 jaren levenservaring is onder de

bewoners van Ten Weldebrouc?

Even een kleine opsomming ter verduidelijking:

6 bewoners zijn tussen 60 en 69 jaar,

19 bewoners zijn tussen 70 en 79 jaar,

60 bewoners zijn tussen 80 en 89 jaar,

70 bewoners zijn tussen 90 en 99 jaar,

4 bewoners zijn 100 of ouder.

De gemiddelde leeftijd van de bewoners van Ten Weldebrouc bedraagt

momenteel 86 jaar. Een kranige leeftijd die boven de

levensverwachting ligt.

Er zijn op dit moment maar liefst 17 bewoners die exact 90 jaar zijn.



Hip Hip hoera!
07/08

10/08

12/08

13/08

15/08

15/08

15/08

15/08

16/08

19/08

24/08

25/08

25/08

Marie-Jeanne Janssens

Georgette De Smet

Rosette Verswijvel

Lucie Lamberts

Fifi De Smedt

Manu Landuyt

Gusta Pieters

Theo Van Steen

Johnny Colin

Emilienne Van Cauwenbergh

Lidy Verstraeten

Pierre Mertens

Jan Vissers

101A, de Waag

027A, de Veert

102C, de Brielen

124A, de Waag

103B, de Dreef

125A, de Waag

225B, de Bocht

012A, de Veert

129B, de Dreef

101C, de Brielen

004C, de Brielen

226B, de Bocht

111C, de Brielen

71

64

95

94

94

87

90

81

71

82

90

86

90

Verjaardagen zijn net als

chocolaatjes,

je geniet er veel meer van

als je niet telt!



Dag van de linkshandigen
Linkshandig zijn is geen pretje. Vooral niet in een wereld die is aangepast

aan rechtshandige mensen. Linkshandigheid komt voor bij ongeveer tien

procent van de mensen.

Vanuit historisch perspectief is linkshandigheid meer een vloek dan iets

anders. Ook in het moderne Nederlands komen nog altijd gezegden voor

waarin linkshandigheid negatief wordt benaderd. Denk maar aan het

gezegde ‘twee linkerhanden hebben’. Daartegenover werd rechts vaak

gezien als goed en correct.

Als gevolg hiervan werd in veel culturen de rechterhand gebruikt voor het

schudden van de hand en het uitvoeren van belangrijke taken. De

linkerhand was er voor de onsmakelijke klusjes, zoals het afvegen van het

achterwerk of het opvangen van een nies.

Door de geschiedenis heen hebben linkshandige mensen het erg zwaar

gehad, bijvoorbeeld omdat zij dingen moesten doen op een manier die hen

veel moeite kostte. Sommigen werden hierdoor tweehandig.. Anderen

kregen last van problemen met stotteren, leerproblemen en meer van dat

soort zaken die het leven lastig maken. Linkshandigen werden ook gezien als

brengers van ongeluk, of zelfs in verband gebracht met hekserij.

Maar door het lage aantal linkshandigen op de wereld, en alle eeuwenlange

inspanningen om linkshandigheid te onderdrukken, hebben linkshandigen

vandaag de dag het nog altijd niet makkelijk. Zo zijn de meeste voorwerpen

die gebruikt worden in het dagelijks leven gemaakt voor rechtshandigen.

Denk aan een blikopener of een vulpen. Beide voorwerpen liggen verkeerd

om in de linkerhand te gebruiken. Deze ogenschijnlijk kleine problemen

kunnen na verloop van tijd voor grote ergernis zorgen. Zo vaak, dat

Amerikaan Dean R. Campbell 13 augustus als ‘Linkshandigen Dag’

benoemde. Op deze dag wordt er aandacht gevraagd voor de nadelen van

linkshandigheid.

Sinds het bedenken van deze dag in 1976 wordt het taboe van

linkshandigheid dat in eerdere jaren heerste steeds verder doorbroken. Het

nog steeds gebruikelijk om mensen een hand te geven met de rechterhand

maar er worden toch ook maatregelen getroffen om linkshandigen in een

beter daglicht te zetten. Er komen steeds meer winkels die enkel producten

voor linkshandigen verkopen en recente onderzoeken wijzen zelfs uit dat

linkshandige mensen veel creatiever zijn dan rechtshandigen.
Bron: https://isgeschiedenis.nl/nieuws/linkshandigendag



Er is iets magisch aan Italiaanse

muziek. De taal zingt vanzelf, de

melodieën zijn meeslepend en de

sfeer doet denken aan

zonovergoten pleinen, een glaasje

wijn en de geur van

versgebakken pizza.

Maar wist je dat ook heel wat

Vlaamse artiesten zich lieten

inspireren door Italië?

Italiaanse muziek met een Vlaamse toets

Italiaanse klanken

Luciano Pavarotti (links)

en Andrea Bocelli (rechts)

Ook in Vlaanderen werden artiesten betoverd door Italië. Ze zongen

erover, schreven erover, en namen hun publiek muzikaal mee naar het

zuiden. Herken je deze klassiekers nog?

• “1000 Terrassen in Rome” – Bart Kaëll

Een heerlijk zomers liedje over liefde en het mooie leven in Rome. Wie dit

hoort, ziet de zon al bijna schijnen.

• “Marina” – Rocco Granata

Een Italiaans-Vlaamse klassieker van eigen

bodem! In de jaren '60 werd dit wereldwijd

een hit. Rocco, zoon van Italiaanse

mijnwerkers in België, bracht Italië naar de

Vlaamse harten. Over het leven van de

zanger werd in 2013 ook een film gemaakt

met als titel 'Marina'. Op 14 augustus kan je

deze film komen bekijken vanaf 14u in de

cafetaria (annex).



Of denk ook aan Salvatore Adamo. Een Belgische zanger van Italiaanse

afkomst. In 1947, toen Salvatore drie jaar oud was, verhuisde hij met zijn

familie naar het Belgische Ghlin bij Bergen, waar zijn vader in de mijnen

ging werken.

Gedurende zijn schooljaren zong hij in het kerkkoor en leerde hij gitaar

spelen. In 1960 deed hij voor het eerst mee aan een wedstrijd en won met

het liedje "Si j'osais" en dat was de start van een schitterende carrière.

In 1964 was Salvatore zelfs, op The Beatles na, de best verkopende artiest

ter wereld.

In zijn carrière verkocht hij meer dan 100

miljoen albums en singles. We kennen

hem allemaal van "Tombe la neige" en

"Vous permettez, Monsieur?" maar hij

zong af en toe ook in het Italiaans. Zijn

bekendste lied in het Italiaans is

waarschijnlijk het lied "Dolce Paola". Er

werd gefluisterd dat hij dit lied

componeerde voor Paola, de latere

koningin van België. In de roddelbladen

verscheen zelfs dat deze twee een affaire

hadden.



Om in te kaderen



WO OLOR



woensdag
06/08

Venetiaans bal

14u00- cafetaria

maandag
11/08

Gebedsviering

10u30 - cafetaria

donderdag
28/08

Tuinfeest Dreef & Bocht

14u00 - binnentuin

Activiteiten

dinsdag

02/09

Dansnamiddag

14u00 - cafetaria

Op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12

oktober openen we traditiegetrouw de deuren

van ons familierestaurant. Drie dagen lang kan

je samen met familie en vrienden genieten van

een gezellige maaltijd.

Rond 15 augustus ontvangt elke bewoner een

inschrijvingsformulier. Wees er snel bij, want de

plaatsen zijn doorgaans snel volzet!



Venetiaans bal
6 augustus

Cafetaria 14u



"Ons Weldebrouc" 1 jaar!
Resultaten evaluatie

In juli vroegen we jullie om "Ons Weldebrouc" te beoordelen. We hadden

stilletjes gehoopt op iets meer reactie maar willen iedereen die feedback

gaf van harte danken!

Uit de reacties die we mochten ontvangen, kunnen we alleen maar afleiden

dat jullie over het algemeen tevreden zijn en dat is natuurlijk fijn om te

horen!

Jullie gaven een paar interessante thema’s op voor interviews en artikels en

we leren dat jullie heel bescheiden zijn want slechts een minderheid wil

graag meewerken aan “Ons Weldebrouc”.

De ene wil graag iets meer foto’s, de andere graag iets minder maar de

meesten vinden het prima zoals het is.

Ook de maandelijkse frequentie wordt door iedereen als prima bevonden

en de vaste items die elke keer terugkeren worden aangegeven als

belangrijk. (vb. nieuwe bewoners, overledenen, …)

De leesbaarheid is voor een enkele bewoner niet zo goed maar hier moeten

we misschien eerder een individuele oplossing voor zoeken.

Wat wel vaker terugkomt is dat jullie graag een foto willen van nieuwe

bewoners en nieuwe medewerkers. We gaan er zeker mee aan de slag,

alleen moeten we eens bekijken hoe dit praktisch haalbaar is.

Conclusie is dat we enthousiast verder schrijven en weet dat als jullie

suggesties of opmerkingen hebben, deze altijd mogen bezorgd worden aan

de redactieraad.

Voor altijd in ons hart

Bij het ter perse gaan waren er geenBij het ter perse gaan waren er geen
bewoners overleden in juli.bewoners overleden in juli.



Pizzeria Ten Weldebrouc

Terugblik op ons pizzafestijn

In juli waanden we ons weer in het zonnige

Italië tijdens een smakelijke pizzanamiddag in

ons woonzorgcentrum.

Deze activiteit kaderde binnen ons zomerthema

‘Italië’, waarmee we tijdens de maanden juli en

augustus op een denkbeeldige reis gaan

doorheen het land van pasta en uiteraard pizza!

Voor Veert en Waag ging de pizzapret woensdagavond door, in een

gezellige avondsfeer. De belangstelling was groot en het werd een gezellig

moment van samen proeven, praten en genieten. De smaakvolle pizza’s

vielen duidelijk in de smaak en de Italiaanse muziek op de achtergrond

maakte het plaatje compleet.

Op donderdagnamiddag verzamelden de bewoners van Dreef, Bocht en

Brielen zich voor een gezellig samenzijn met versgebakken pizza’s als

centrale gast. Ze kregen de kans om zélf hun pizza’s te beleggen met een

ruime keuze aan toppings. Met veel enthousiasme en creativiteit gingen de

bewoners aan de slag – van klassieke combinaties tot verrassende eigen

creaties.

De pizza’s werden gebakken in échte

houtgestookte pizzaovens, wat zorgde voor

een heerlijke geur én een authentieke

Italiaanse smaakbeleving. De geur van

gebakken deeg, gesmolten kaas en kruidige

tomatensaus bracht onmiddellijk een

warme sfeer met zich mee.

Grazie mille aan iedereen die heeft

meegewerkt om van deze pizzanamiddag

een heerlijke belevenis te maken!



Herinneringen aan de oogst
Louis Scheers is een landbouwer in hart en

nieren. Hij zette samen met zijn vrouw het

landbouwbedrijf van zijn ouders in Tisselt

verder. Ze hadden een bedrijf in melkvee en

moesten dus een dertigtal koeien verzorgen.

Dit was heel wat werk want zowel 's morgens

als 's avonds moesten de koeien gemolken

worden. In de loop der tijd schakelden ze

over naar mestvee. Daarnaast hadden ze ook

nog velden met maïs zodat ze tijdens de

zomermaanden al een grote voorraad

konden inslaan voor het voedsel van de

koeien tijdens de winter.

In de beginjaren hadden ze een paard waarmee ze de grond bewerkten.

Daarna kochten ze een tractor. De mechanisatie van het werk zorgde

ervoor dat het werk wel wat efficiënter kon verlopen. Tijdens de drukste

periodes namen ze ook loonwerkers in dienst die mee op het veld kwamen

helpen om al het werk gedaan te krijgen.

Toen Louis als landbouwer stopte, zette één van zijn zonen het bedrijf nog

verder.

Afdelingsnaam
't Sas

Als laatste in het rijtje moeten we

het nog even hebben over ons

centrum voor dagverzorging (CDV)

't Sas.

Soms moeten we het écht niet ver

zoeken dus hier kunnen we heel

kort over zijn: deze naam verwijst

naar het sas dat hier vlakbij was

gevestigd maar verdween door de

verbreding van het Zeekanaal in de

jaren 80.

't Sas



Miel De Keersmaecker weet hoe zwaar het

leven van een landbouwer kan zijn. Hij was

nog maar 10 jaar toen al moest meehelpen

op het veld van zijn ouders. Ze teelden

bloemkolen en zodra het voorjaar aanbrak,

begon het harde werk.

Vanaf maart stonden ze al vroeg op het veld,

gehuld in dikke jassen tegen de kou. De

grond was vaak nog nat en hard van de

nachtvorst. Miel liep achter zijn vader aan en

raapte de lege potjes op van de jonge

plantjes die de aarde in gingen.

De pas geplante kolen moesten ook beschermd worden tegen de vrieskou.

Ze wikkelden dan krantenpapier rond de tere blaadjes, hopend dat de

planten de nacht zouden overleven. Drie tot vier velden moesten er elk

seizoen beplant worden en per veld waren ze er al gauw een viertal weken

mee bezig.

Tussen juni en half augustus waren ze bezig met de oogst. Om 4u 's

morgens stonden ze dan al op het veld. Miels ouders sneden met een

kapmes de grote, kolen van de stelen en Miel had dan de taak om de

geoogste bloemkolen netjes aan de kant te leggen. Zo lagen ze dan klaar

om opgeladen te worden op de vrachtwagen richting de veiling.

Het was zwaar werk. Urenlang bukken, tillen en sjouwen of je nu moe was

of niet, het werk moest gedaan worden. Zo leerde Miel dus al op jonge

leeftijd wat hard werken betekende.



Een ijsje smaakt altijd. Maar op een warme zomerdag lijkt het alsof het nóg

beter smaakt. Waarom is dat zo?

Als het warm is, zoekt je lichaam verkoeling. Je zweet wat meer, je hebt dorst,

en je voelt je soms loom. Een ijsje geeft dan een frisse prikkel. Het koelt je

mond af, geeft een korte energieboost én het maakt je blij. Niet alleen door

de smaak maar ook door het gevoel dat erbij hoort.

Want een ijsje is meer dan alleen een dessert. Het roept herinneringen op:

• de ijskar die door de straat reed met een belletje

• een frisco op de foor met de (klein)kinderen

• een bol vanille op de zeedijk in de zomer

Wist je dat...

• ... in Vlaanderen een ijsje op een stokje vaak frisco genoemd wordt?

• ... vanille al jarenlang de populairste smaak is bij zowel jong als oud?

• ... Italiaans roomijs gelato wordt genoemd en vaak minder vet is dan

gewoon roomijs?

• ... veel mensen bij een eerste hap automatisch glimlachen? Iets in ijs

roept blijdschap op, zeggen wetenschappers.

En natuurlijk is een ijsje ook gezellig. Het is iets wat je samen deelt: met

familie, met vrienden, met medebewoners. Misschien buiten op ’t koerke, in

de schaduw, met een babbeltje erbij.

Vragen om samen over na te denken of te bespreken:

• Wat was jouw lievelingssmaak als kind?

• Herinner je je nog de ijskar uit je straat?

• Wat is het leukste moment waarop je ooit een ijsje at?

Waarom een ijsje in de
zomer beter smaakt



Er is niets zo hartverwarmend als het vrolijke gezwaai van een

hondenstaart of de zachte blik van een trouwe viervoeter. Goed nieuws:

medewerkers mogen voortaan, onder bepaalde voorwaarden, hun hond

meebrengen naar het werk! En dat is niet alleen leuk, maar ook bijzonder

waardevol voor onze bewoners.

De kracht van dierlijke aanwezigheid

Onderzoek toont aan dat de aanwezigheid van honden een positief effect

heeft op het welzijn van ouderen.

Een hond kan:

• ‍️rust en ontspanning brengen

• een glimlach toveren op het gezicht van bewoners

• gesprekken op gang brengen en sociale interactie stimuleren

• een gevoel van geborgenheid en verbondenheid creëren.

Voor veel bewoners roept een hond herinneringen op aan vroeger, aan

hun eigen huisdieren of aan wandelingen in het park.

Een ontmoeting met een hond kan dus niet alleen het hart verwarmen

maar ook het geheugen prikkelen.

Realisatie door de werkgroep wonen en leven: beleid rond honden op

de werkvloer

Om ervoor te zorgen dat de aanwezigheid van honden een meerwaarde

blijft voor iedereen, werd er een beleid uitgewerkt met strikte afspraken

hierrond:

• De hond mag enkel meegebracht worden na het overlopen van een

checklist én met akkoord van de leidinggevende. Hierbij geldt o.a. dat

alle bewoners van de afdeling moeten akkoord zijn met het bezoek

van de hond, zodat iedereen zich veilig kan voelen.

• De aanwezigheid van de hond moet in het belang zijn van de

bewoners en mag de rust niet verstoren.

• De medewerker moet zijn taken zonder belemmering kunnen

uitvoeren.

• Uiteraard verwachten we dat de hond vriendelijk, zindelijk en rustig is.

Honden van medewerkers
welkom in Ten Weldebrouc



Sfeerbeelden



Zonnen

Kamperen

Picknicken

Petanquen

Barbecueën

Vissen

Wandelen

Tuinieren

Schrijf de juiste letters bij de afbeeldingen naast de zomerse activiteiten.

De letters vormen van boven naar onder een woord.

Zomerse activiteiten

V

A

K

A

N

T

I

E

Oplossing: vakantie



redactieraadwzc@willebroek.be

03 860 34 74

WZC Ten Weldebrouc

Westzavelland 42

2830 Willebroek

V.U. Rudi De Schouwer


